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 Woordje  

 

  

 Jezus zei tegen haar: 

Ik ben de Opstanding en het Leven; 

wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 

en ieder die leeft en in Mij gelooft, 

zal niet sterven in eeuwigheid. 

Gelooft u dat? 

 

Johannes 11:25-26 
  

 Eredienst  
  

 Elke zondagvoormiddag om 9u30 

Iedereen van harte welkom! 
  

 Sprekers en zangleiding 
 datum spreker zangleiding 

 7 april Stephan Vermeulen Willy 

 14 april Guido de Kegel Sabrina 

 21 april Achiel Mortelé Didier 

 28 april Johnny Stroobant Maureen 
   

 Avondmaal:  7 en 21 april 
   

 Maandlied: 871 Laat de volken zingen 
   

 Agenda 
 

   

 woe 3 april Bidstond om 20 uur 

 zo 7 april Broodje braadworst t.v.v. Open Doors (na de eredienst) 

 woe 10 april Bijbelstudie om 20 uur  

 do 11 april GEEN vrouwenvereniging (wegens paasvakantie) 

 vr 19 april Lofprijs-en aanbiddingsavond om 20 uur  
   

 Gebed gevraagd  
  

 ✓ voor Fons, Marc, Cécile, Melissa, … 

✓ voor alle zendelingen wereldwijd 

✓ voor Christenen die vervolgd worden 

✓ voor onze overheden 

✓ voor Israël 

✓ voor alle landen waar oorlog en verdrukking 

heerst 

✓ … 
 

 

  

Jarigen van de maand: 
4 april: Melissa 

7 april: Maria P. 

27 april: Roy 



 

2 

 

 

 

 Zijn Woord geloven 

 

 

‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven…’ (Joh. 3:36) 

 

Thomas Chalmers (1780-1847), een bekende prediker in Schotland, bezocht 

eens een vrouw die geen vrede met God kon vinden. Ze piekerde steeds over 

zichzelf en haar fouten, in plaats van gelovig op het volkomen verlossingswerk 

van Christus te zien en op de beloften van God te vertrouwen. 

 

Voor het huis van de vrouw stroomde een beek, die je alleen via een smalle 

plank kon oversteken. Toen Chalmers daar aankwam, aarzelde hij om de 

wankele plank te betreden. De vrouw had hem zien komen en riep hem toe: “U 

kunt de plank gerust vertrouwen! Hij houdt en heeft al velen veilig over de 

beek geleid!” Toen vatte Chalmers moed en kwam veilig over. 

 

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat deze vrouw onzeker was door het gepieker over haar tekortkomingen. 

Chalmers gaf haar de raad: “Doe toch zoals ik net deed! Op uw woord had ik vertrouwen in de plank, en hij 

bracht me veilig over de beek. Ik geloofde uw verzekering dat de plank het zou houden, en nu ben ik hier bij 

u. God zegt in Zijn Woord dat u de Heere Jezus moet geloven, ‘Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd 

worden’ (1 Petr. 2:6). Geloof toch Zijn Woord en vertrouw uzelf geheel aan Hem toe. Hij brengt u veilig over.” 

 

Toen begreep de vrouw dat haar zondebesef – hoe noodzakelijk dat ook was – haar geen vrede in haar hart 

kon geven, maar alleen het volbrachte verlossingswerk van Christus. En diepe vrede drong haar hart binnen 

en vervulde haar met vreugde. 

 

‘Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het 

eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God’ (1 Joh. 5:13) 

 

Uit ‘Volg Mij!’ Tijdschrift voor geloofsopbouw – augustus 2023 

 

 

 

 Doordenkertje 

 

Een man ging op een dag in gesprek met God: 

De man vroeg: “God, hoelang duurt een miljoen jaar voor U?” 

God antwoordde: “Een miljoen jaar duurt voor Mij niet langer dan een 

moment.” 

Toen vroeg de man: “Hoeveel is een miljoen dollar in Uw ogen?” 

God zei: “Een miljoen dollar is voor Mij net zoveel als een stuiver.” 

De man glimlachte en zei: “Hebt U een stuiver voor mij?” 

God lachte terug en zei: “Natuurlijk, heb je een momentje?” 

 


