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Het Koekelaars Blaadje april 2025
<X Woordje

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw
deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook
ons "Paaslam” is voor ons geslacht : Christus.

Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg,
ook niet met zuurdeeg van slechtheid en
boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van
oprechtheid en waarheid.

1 Korinthe 5 :7-8

<X Eredienst

Elke zondagvoormiddag om 9u30

Iedereen van harte welkom! Jarigen van de maand:

4 april : Melissa D'Hondt
7 april : Maria Pacque

<X Sprekers en zangleiding

datum spreker zangleiding
6 april Guido Dekegel Maureen
13 april Michaél Robinson Sabrina
18 april GoVrij/Achiel Willy
20 april Pasen /Achiel Mieke
27 april David Vandersteen  Maria
Avondmaal: 6 en 20 april
Maandlied: 867 : Naam van Jezus

<X Agenda

woe 2 april Bidstond om 19uur 30

woe 9 april Bijbelstudie om 19uur30

do 10 april Geen vrouwennamiddag; wel mannenbidstond om 13u30
vr 18 april Goede vrijdag dienst om 19uur30

<X Gebed gevraagd

v" Voor alle zieke broers en zussen v" voor Israél
v voor alle zendelingen wereldwijd v" voor alle landen waar oorlog en verdrukking
v voor Christenen die vervolgd worden heerst

v" voor onze overheden v



Het woord van het kruis

'God bestaat echt en Jezus leeft’ - met deze woorden sprak een collega die op
dezelfde universiteit lesgaf als ik, me eens aan. Ik was zo perplex dat ik niets
antwoordde. Maar ik dacht dat deze collega het toch moest weten, want ik
kende hem als een serieuze Christen.

Ikzelf was innerlijk eerder verscheurd, omdat ik weliswaar in het bestaan van
God geloofde, maar ik niet de echte overtuiging had dat Jezus Christus leeft.
Toch hield deze eenvoudige zin van mijn collega me steeds weer bezig. Toen
werd ik op een evangelisatiebijeenkomst uitgenodigd en daar hoorde ik dat de
Heere Jezus voor mij heel persoonlijk gestorven is. Het was de boodschap van
het kruis, die men het Evangelie van Jezus Christus noemt. Nooit eerder had
iemand me zo duidelijk aan de hand van de Bijbel verduidelijkt dat ik het net
als alle mensen een zondaar ben en daarom onder het rechtvaardige oordeel
van God sta als ik Christus niet als Redder aanneem. Aan het eind van de
toespraak vroeg de spreker de hoorders zich te melden als ze door de bood-
schap van het kruis geraakt waren. Dat gold precies voor mij.

Ik zat onder de vele andere toehoordeers en wist dat God tegen me sprak.
Maar op dat moment durfde ik me niet te melden. Toch nam ik in stilte de
Heere Jezus als mijn persoonlijke Redder aan en op dat moment werd ik
opnieuw geboren (joh.3:3,5)

Nu weet ik dat de Heere Jezus leeft. Met overtuiging kan ik zeggen dat Hij
niet in het graf gebleven is, maar de dood de macht ontnomen heeft.

Ik vertrouw helemaal op het Bijbelse bericht dat Jezus Christus op de derde
dag van de dood opgestaan is en nu de hoogste ereplaats bij * God in de hemel
heeft.

En zie, er vond een grote aardbeving

Plaatst, want een engel van de Heere,
die uit de hemel neerdaalde, ging er-

heen , rolde de steen van de opening

weg en ging erop zitten.

Matheiis 28 : 2




